
VrijheidsGedicht

we vinden elkaar
in de verhalen
die we met elkaar
delen

ook als we in
verschillende talen spreken

in een nieuwe tijd 
waarin we vrij zijn 
om  herinneringen op te halen 

die op zwarte pagina’s 
staan geschreven 
bestaand uit witregels

en vraagtekens 

we vinden elkaar in ongemak 
en interesse naar elkaar
waar we de moed hebben
om durven te zijn
en uit te komen 
voor de waardes 
waarvoor we staan

rijk in onze verschillen 

daar waar we elkaar 
in de ogen aankijken 
en wrijving niet uit de weg gaan 
 
zijn we vrij 

vrij om van elkaar te leren 
vrij om ruimte in te nemen 
vrij om ruimte te geven 
vrij om ruimte te delen 

vrij om in te zien 
dat verandering schuilt 
in alle kennis die we vergaren 
en daarna anders kunnen handelen 
door onze verantwoordelijkheid nemen 

we vinden elkaar 
in alle verschillende verhalen 
die we met elkaar blijven delen
zodat we niet vergeten 

en altijd blijven hopen op beter

Elten Kiene


